
DE VREUGDE VOERT ONS NAAR DIT HUIS 
 
Op 10 september 2023 vieren we het 125-jarig 
bestaan van de Andreaskerk te Weurt. Met de bouw 
hiervan werd in 1895 een begin gemaakt omdat de 
toenmalige kerk te klein was geworden. De stenen 
van de kerk, gebakken in de steenfabriek in de 
Weurtse uiterwaarden, werden met paard wagen 
door de inwoners naar de bouwplaats bij de dijk 
gebracht. Op 12 september 1898 werd de kerk door 
de bisschop van Den Bosch plechtig ingewijd. Tijdens 

de eucharistieviering zong het Andreaskoor (mannen) de driestemmige Missa in honorem St. 
Catherinae. Bij de plechtige eucharistieviering ter herdenking van het jubileum zijn aanwezig 
bisschop Gerard de Korte en de aanwezige pastores van de Johannes XXIII-parochie. 
 
Na het 100-jarig jubileum van de kerk in 1998 heeft het Andreaskoor het lied De vreugde 
voert ons naar dit huis van Sytze de Vries (tekst) en Willem Vogel (melodie) in zijn repertoire 
opgenomen. Het is te vinden in het Liedboek (2013, nr. 280). Dit lied is bij uitstek geschikt als 
intredelied voor de zondagse eucharistieviering in een kerkgebouw ‘dat lang de stormen 
heeft doorstaan’. Het Andreaskoor zingt het een paar keer per jaar. De laatste jaren steeds 
tijdens de zondag vóór de Vierdaagse als begin van de zomerperiode. Tijdens deze viering 
zijn altijd enkele Vierdaagse lopers aanwezig die logeren in het Dorpshuis annex Kloosterhof 
en uit volle borst meezingen.  
 
De eerste regel bepaalt de sfeer van het lied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ en doet 
ons denken aan Psalm 122 met het refrein: ‘Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden: “wij gaan 
op naar het huis van de Heer.” Net als in de tijd van Jezus toen mensen vol verwachting en 
blijdschap naar Hem toegingen om Hem te zien en te horen. In dit huis worden we tijdens de 
liturgie opgewekt te luisteren naar Gods woord en om Hem te danken en te loven. Hij maakt 
Zijn naam bekend en roept ons op ook onze naam aan Hem bekend te maken.  
 
Bij het betreden van een historisch kerkgebouw voelen we direct aan dat we heilige grond 
betreden. Je ruikt als het ware de geur nog van de kaarsen die hier ooit zijn aangestoken en 
de wierook die gebrand is voor het aangezicht van God. We worden omhuld door een besef 
van aanwezigheid van alle mensen die hier eens naar toe zijn gekomen om te bidden, te 
smeken, te danken, te dopen, te trouwen en te begraven. Daar hangt nog de wolk van 
gebeden van alle mensen die ons zijn voorgegaan. Zoals het gebouw ondersteund wordt 
door pilaren, zo moge onze God ons schragen, dragen. Hij is toch de pijler voor ons geloof en 
leven. Hier worden wij getroost en laat Hij zich vinden. Hier vragen we Hem om met ons te 
zijn en ons te heiligen met Zijn licht. Tijdens de dienst van het woord en de dienst van de 
eucharistie (de twee onderdelen van de liturgie) vragen we om een goed verstaan van Zijn 
Woord en om Zijn brood als voedsel voor ons bestaan. 
 
Ook al heeft het ‘huis van hout en steen lang de stormen doorstaan’ toch is het aan slijtage 
onderhevig. Zo is aan het begin van dit jaar wat pleisterwerk met afbeeldingen van enkele 
engelen in de triomfboog (de hemelse troonzaal) van ouderdom naar beneden gekomen. 
Maar ook wij worden ouder en zijn aan slijtage onderhevig. Het huis is tijdelijk, een 



voorafbeelding van het huis van God, en ook wij zijn hier tijdelijk aanwezig. Maar de kracht 
van het gebed van hen die hier ooit zijn samengekomen en nog steeds samenkomen is niet 
tevergeefs geweest. ‘Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God 
houdt eeuwig stand’ (Jesaja, 40:8). 
 

De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 
 

Figuur: Woordwolk Liedtekst (https://kerkliedwiki.nl/De_vreugde_voert_ons_naar_dit_huis) 
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